
Vierenvijftigste jaargang nr. 3 
 

24 februari t/m 15 maart 2024 
 

Geen welvaart 

zolang niet alles en iedereen, 

mens, dier en natuur welvaren, 

geen vrede 

zolang het niet voor alles 

en iedereen vrede is. 

 

Eén wereld, één werkelijkheid, 

andermans honger is onze honger, 

oorlog ver weg is oorlog vlak bij, 

lijden er dieren, wij lijden, 

wat de natuur overkomt, overkomt ons. 

Geen welvaart, geen vrede, 

de werkelijkheid is anders. 

 

 

 

 

Parochie Lumen Christi      Parochie Lumen Christi   
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LITURGISCHE KALENDER  

Tweede zondag van de 40-dagen tijd 

zondag  10.30 uur:  Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

25 febr.    (dameskoor) 

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. J. Huisman 

27 febr.   
 

Derde zondag van de 40-dagen tijd 

zondag 10.30 uur:  Eucharistie/familieviering, pastoresteam 

  3 mrt.     (Vivace met jeugdkoor)  

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

  5 mrt.      
 

Vierde zondag van de 40-dagen tijd - zondag Laetare 

zondag  10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

10 mrt.     (St. Nicolaaskoor zingt ‘Deo Gratias’ van H. Dissel) 

 12.00 uur: Doopviering  

dinsdag  09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis 

12 mrt.  
 

Tijdens de Veertigdagentijd zijn er 2 collectes. De tweede collecte 

wordt gehouden voor de vastenactie. 

 
 

 
    

 

Overleden: 

  4 febr. Jan Wagenvoort, 94 jaar, van der Heijdenstraat 8 

  8 febr. Tonnie Veldhuis, 98 jaar, Schiphorstdijk 3 

14 febr. Sannie Blokhuis-Broenink, 85 jaar, Knik 8  
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Vastenactie 

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de 

gevolgen van klimaatverandering. Droogte leidt tot minder voedsel-

opbrengst voor boeren in het zuiden van India. Duurzame landbouw en 

samenwerking in coöperaties bieden perspectief. Het verbouwen van het 

‘ouderwetse’ gewas gierst draagt bij aan de voedselproductie.  

Ongeveer 70% van de bevolking van India leeft direct of indirect van de 

landbouw. Voor water is men op het boerenland grotendeels afhankelijk van 

het regenseizoen. Dit betekent minder voedsel voor mensen en vee. 

Landarbeiders zonder grond en/of gebrek aan inkomen trekken daarom 

noodgedwongen naar steden. 

Het project is gericht op ruim 500 boeren die allen minder dan 2 hectare 

grond bezitten. Het doel is hen te leren hoe de overstap naar duurzame 

landbouw kan worden gemaakt, zodat het land weer voedsel opbrengt. 

Ook wordt gewerkt aan  een vereniging van boeren. 

Boeren kunnen zich lokaal aansluiten bij een Farmers Producers Group.  

Dit is een coöperatie die is opgericht door een lokale partner van 

Vastenactie.  Deze helpt boeren en streeft erna dat zij een eerlijke prijs 

krijgen voor hun producten. Boeren krijgen training in biologische 

landbouwmethoden. Het te verbouwen gierst kan zich aanpassen aan de 

omstandigheden en bevat veel gezonde voedingstoffen. Een deel van de 

boeren en landarbeiders wordt ingezet bij de marketing en verkoop van 

gierst. Zij verdienen op deze wijze een inkomen.        Tom van Vilsteren  

 

In gesprek in de Veertigdagentijd 

Woestijn en beproeving, vriendschap en verraad, passie en compassie, lijden 

en leven; in de lezingen in de veertigdagentijd komen vele thema’s aan bod, 

die zich in ieder mensenleven voordoen. Wat speelt er in mijn leven?  

Wat geeft mij hoop? Wat geeft mij licht, soms heel even?  

Met teksten en afbeeldingen gaan we hierover met elkaar in gesprek. 

Van harte uitgenodigd op dinsdagmiddag 12 maart van 14.00 - 15.30 uur 

in het parochiecentrum Ootmarsum, of  op donderdagavond 14 maart 

van 20.00 - 21.30 uur in het parochiecentrum in Denekamp. 

Als er een groepje belangstellenden is in één van onze andere geloofs-

gemeenschappen, kan in overleg de bijeenkomst ook daar plaatsvinden.  

 

Graag even opgeven bij José van den Bosch,  

j.vandenbosch@lumenchristi.nl. of tel.: 06 13646717  

mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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Familieviering thema Schoon schip 

Wij nodigen u allen van harte uit voor de eerste familieviering op zondag  

3 maart om 10.30 uur in de H. Nicolaaskerk in Denekamp.  

Eerder is al in dit blad uitgelegd wat een familieviering is. In januari is deze 

voor de eerste maal in Ootmarsum gehouden. In het kort een toelichting; de 

familieviering bestaat uit een viering waarin extra aandacht is voor kinderen 

en zoveel mogelijk zintuigen worden aangesproken zoals  horen, zien, doen, 

ruiken, beleven. Zo nemen we elkaar mee op onze weg in het geloof.  

Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kop koffie of thee en een glas 

ranja. Het is de bedoeling om een aantal keer per jaar zo’n familiezondag te 

organiseren, in de kerk in Denekamp en Ootmarsum. Dit keer zal het voor 

de hele parochie een eucharistieviering zijn, waarin het kinderkoor en 

Vivace zullen zingen. 

U bent van harte welkom                    Pastoresteam  

 

Pastorpraat 

Beste mensen, het joodse volk trok veertig jaar door de woestijn; weg uit 

het slavenland van Egypte, op weg naar het beloofde land van vrijheid. 

Door alles heen moest het volk letterlijk zijn weg vinden naar God en naar 

elkaar. Jezus herhaalt als het ware deze periode door veertig dagen lang zich 

terug te trekken in diezelfde woestijn, om opnieuw, in kort tijdsbestek 

datzelfde proces van loutering door te maken. Hij wordt op de proef gesteld, 

maar hij bezwijkt niet voor de beproeving. Brood, macht en formele 

godsdienstigheid hebben niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de 

liefde. Als voorbereiding op Pasen zijn ook wij nu beland in die veertig 

dagen: “in de woestijn”. Deze veertigdagentijd is een symbool van het 

menselijk leven. En ook aan ons wordt gevraagd niet te bezwijken. 

Zelfs als angst of verdriet, eenzaamheid en onzekerheid ons zozeer in beslag 

nemen, dat we eigenlijk onszelf niet meer zijn. Dan komt het erop aan, dat 

er iemand nabij is die met ons meereist op de vaak lange weg om weer 

onszelf te worden; iemand die niet boven de ander staat, maar ernaast.  

Het evangelie maakt ons duidelijk, dat Jezus door zulke situaties heen brak 

met eerbied en vertrouwen. Maar wel zo, dat de stem van het goede de 

negatieve kracht tot zwijgen bracht. Een stem die mensen het vertrouwen in 

zichzelf teruggeeft. Een stem die opstand predikte tegen alles wat 

onmenselijk was. Een stem die de liefde zelf was. 

Ik wens ons allen die liefde toe en een goede voorbereiding op Pasen. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 
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Jongerenviering 

Thema: Vind je lichtpuntje 

en durf te hopen 

 

In het derde weekend van de 

veertigdagentijd (2 maart)  

nodigen wij jou en u uit in  

de H. Simon en Judaskerk  

te Ootmarsum voor een  

eigentijdse gebedsviering,  

aanvang 18.00 uur, waarin 

in het bijzonder aandacht is voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. 

In aansluiting bij de campagne van Sire met bovengenoemd thema, willen 

wij dit thema verdiepen met liederen gezongen door het tienerkoor en met 

gedachten en symbolen uit ons geloof.  

Van harte welkom! 
 

Paaskaars maken 

Aansluitend aan de jongerenviering, rond 18.30 uur 

tot ± 20.30 uur, gaan de jongeren die dat willen in een 

gezellige sfeer een paaskaars voor thuis maken.  

Na een korte uitleg gaat ieder een eigen kaars 

versieren om hoopvol op weg naar Pasen te gaan.  

Aanmelden voor het maken van de paaskaars: 

joinus.denekamp@gmail.com 

(Voor de viering hoef je je niet aan te melden).  

Jongerenpastoraat Join Us,  

werkgroep gezinsvieringen Ootmarsum,  

Pastores Lumen Christi  

 

 

Gebedsvieringen in de 40-dagentijd. 
 

Op de zes zondagen in de Veertigdagentijd (18 en 25 februari, 3, 10, 17 en 

24 maart) houden we in onze kapel weer gebedsvieringen met beeld-

meditatie. De vieringen beginnen om 18.30 uur. U bent van harte 

uitgenodigd. 

Zusters van Denekamp, Gravenallee 30, Denekamp 

 

mailto:joinus.denekamp@gmail.com
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Voor alle vragen omtrent doop, ziekenzegening en huwelijk: 

Secretariaat van de parochie Lumen Christi 

bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 -11.30 uur 

telefonische openingstijden secretariaat:  

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur, tel.: 0541-353551 

email: secretariaat@lumenchristi.nl  -  website: www.lumenchristi.nl 
 

 

Pastorale bereikbaarheid 

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één 

van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer  

Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken 

en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. 

De pastores zijn, behoudens vrije dagen en vakanties, dagelijks telefonisch 

tot 20.00 uur bereikbaar.  In noodsituaties ook buiten deze tijden! 

 

Pastoraalteam 

Th.H.P. Munsterhuis, priester  

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp 

tel.: 06-53 16 35 63 - email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl 
 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 

Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum  

tel.: 06-57 64 52 45 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster  

Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD Lonneker 

tel.: 06-22 92 46 57 - email: i.schraven@lumenchristi.nl 
 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp 

tel.: 06-13 64 67 17 - email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl 

mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl
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INTENTIES  
 

zondag 25 febr. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Annie Rolefes en 

Truus Pikkemaat-Olde Meule. Verder voor: Sannie Blokhuis-Broenink; Jan 

Wagenvoort; Toni Veldhuis; ouders Oude Elferink-Grashof en fam.; Jos 

Oude Griep; Herman Spekhorst; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Marietje 

Brunink-Warmes; Theo Post; Ab van der Woning; ouders Remerink-

Rikhof-ter Marsch; ouders Derkman-Remerink en Marianne; fam. Sauer-

Asbreuk; Rikie Berning-Nijmeijer en Monique; Gerard Kuiper; Frans 

Berning en fam.; Jan Westerhof en fam.; Gerhard en Peter Busscher; Gerrie 

Rolink-Bos. 
 

dinsdag 27 febr. 09.00 uur: 

Bertus Nijhuis; fam. Oude Elferink-Herens; echtpaar Steunebrink-Rolink. 
 

zondag 3 mrt. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van John Lückman en Riet 

Kamphuis-Haarman. Verder voor: Diny Heuvels en fam.; Jos Oude Griep; 

Gerard en Truus Heerink-Groener en fam.; fam. Oude Elferink-Herens; 

Theo Post; Suze Rikkink-Broekhuis en fam.; Gerhard en Peter Busscher; 

Hans de Lange en Truus de Lange-Pots; Gerard Brand; Miny Pikkemaat-

Luttikhuis en John; Marietje Brunink-Warmes; Bernard Morsink; fam. 

Derkman-Pikkemaat; Jan Groeneveld en fam.; ouders Blokhuis-Ribbert, 

Alfons en Paul; Jan, Truus en Bernardo Hemme; Jan Wagenvoort; intentie 

uit dankbaarheid. 
 

dinsdag 5 mrt. 09.00 uur:  

ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. 

Nijhuis-Tasche; ouders Schlepers en Theo; Sjaak Oude Spraaksté. 
 

zondag 10 mrt. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Miny Ottenhof-

Busscher. Verder voor: Gerhard en Peter Busscher; Jos Oude Griep; echtp. 

Fruke en John; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Jan Sauer; Theo Post; 

Marietje Koehorst-Groener; Lubbe Kempinga; Siny Olde Dubbelink-Rerink 

en Walter; Gerda Fox-Zwijnenberg; Marietje Brunink-Warmes; ouders 

Meijners-Hunder; Gerard en Minie Blokhuis-Meijners; Ab van der Woning; 

Henk Niehoff; ouders Derkman-Remerink en Marianne; Jan Wagenvoort. 
 

dinsdag 12 mrt. 09.00 uur: 

fam. Oude Elferink-Herens; echtpaar Steunebrink-Rolink. 
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Bij het begin van de vasten  
 

Als we nu eens ons leven zouden 

vergelijken met een appel: 

een appel met schil, vlees en klokhuis. 

Dan zijn we de meeste tijd 

bezig aan de schil, de buitenkant. 

Af en toe boren we wat dieper, 

en dan zitten we bij het vlees: 

de grote waarden 

die ons werk en leven kracht en smaak geven. 

Maar het klokhuis wordt meestal weggegooid. 

Men weet daar geen weg mee. 

Nochtans is het precies vanuit dit klokhuis 

dat een appel zijn levenskracht put. 

Voor ons leven is het net dezelfde vraag: 

wat is ons klokhuis? 

Wat is de kern, de ziel van ons leven? 

Vanwaar halen wij onze diepste kracht en inspiratie? 
 

 

 

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS 

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp  

email: denekamp@lumenchristi.nl 
 

Voor administratieve vragen zijn we open op  

maandagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur 
 

Bank: NL90 RABO 0140 7534 86 

(voor de kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97 
 

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl 

Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 7 maart a.s.  
 

Voor het aanvragen van intenties is de administratie open op 

dinsdagmorgen tussen 09.30 -11.30 uur.  

U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail: 

redactie.nicolaas@lumenchristi.nl  

een intentie aanvragen, of bellen met de administratie op  351332. 

De kosten zijn € 8,- per intentie 

 

mailto:denekamp@lumenchristi.nl

