
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 26 mei : Heilig Vormselviering 

10.30 uur  : Eucharistieviering met dameskoor 

Voorgangers : Kardinaal W. Eijk,   pastor I. Schraven, pastor Kerkhof 

Jonkman 

Lectrice  : mevr. G. Maseland 

Collecte  : 1e c ollecte  eigen geloofsgemeenschap 

     2e collecte voor Jongerenpastoraat 

 
Woensdag 29 mei   : Mariaviering 

19.00 uur  : Eucharistieviering met voorganger pastoor Munsterhuis 

 

Zondag 2 juni : 1e H. Communieviering   

12.00 uur  : Eucharistieviering met eigen koor 

Voorganger  : pastoor T. Munsterhuis 

Lectrice  : mevr. T. Hesselink 

Misdienaar  : Michelle Steenbekke  

Collecte  : 1e c ollecte  eigen geloofsgemeenschap 

     2e collecte voor Jongerenpastoraat 

 

Woensdag 5 juni: 

19.00 uur  : Communieviering met voorganger mevr. B. Alberink 

 

Zondag 9 juni: 

09.00 uur  : Communieviering met Plechelmuskoor 

Voorganger  : mevr. A. van Langen 

Lectrice  : mevr. G. Morsink 

 

Woensdag 12 juni: 

19.00 uur  : Communieviering met voorganger pastor I. Schraven 

 

 

KERKELIJK NIEUWS 

PAROCHIE LUMEN CHRISTI 

LOCATIE DE LUTTE 



Overleden: 

Lies Pot-Maathuis, Postweg 53, op de leeftijd van 86 jaar. 

Anny Westerik-Beernink, Johanna van Burenlaan 4-8 Oldenzaal.  

Op de leeftijd van 82 jaar 

INTENTIES: 

 

Zondag 26 mei:  

Dora en Gerhard Molthof-Eertman, Frans Broekhuis, Opa Tonnie Oosterbroek, 

Henny Schopman en Christiaan, Truus en Hennie Swennenhuis-Koop, Suzette 

Nijhuis-Oude Groote Beverborg, Ria Tijhuis-Rikhof, Cecile Tijhuis, Annie Oude 

Nijeweme-Zwijnenberg, Lies Pot-Maathuis, Anny Westerik-Beernink. 

Jaargedachtenis:  

Ouders Jeunink-Pots, Bernard Hampsink, Ouders Bentert-Nijhuis, Ouders Hooge 

Venterink-Notkamp, echtpaar Welhuis-Westerik, Ben Bossink, Diny Nordkamp-

Schasfoort. 

Zondag 2 juni:  

Ouders Wonniger-Rolink, ouders Schopman-Aveskamp, Jan Nijhuis (Beatrixstraat), 

Ilse Weegerink-Olde Riekerink, Gerard Olde Riekerink, Annie Oude Nijeweme-

Zwijnenberg, Lies Pot-Maathuis, Anny Westerik-Beernink. 

Jaargedachtenis:  

Hubert Nijhuis, Marie van Langen-Tijhuis. 

Zondag 9 juni:  

Ouders Hooge Venterink-Notkamp, Theo Heebing, Ouders Lentfert-Siegerink, 

Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Lies Pot-Maathuis, Anny Westerik-Beernink. 

Jaargedachtenis:  

Hendrik en Truus Gilbers-Raatgerink, Ouders Beernink-olde Meijerink en Jan, 

Herman ten Dam, Frans Broekhuis, Sienie Behrens-Snijders, Gerald Koop. 

 

PASTORPRAAT:  Nagekomen tekst  i.v.m. Pinksteren 

 

PINKSTEREN 

Beste mensen, 



De leerlingen van Jezus waren bang, nadat ze gezien hadden wat er met Jezus 

was gebeurd. Ze zaten in de zaal met de deuren op slot en ze hadden ook niet de 

moed om te doen wat Hij als opdracht gegeven had: vertellen over God en over 

hoe de mensen goed met elkaar konden leven in Zijn Naam.  

Jezus was niet meer bij zijn leerlingen, zoals ze dat gewend waren; maar Hij had 

hun wel beloofd een Helper te geven, de Heilige Geest, en dat vieren we met 

Pinksteren.  

We spreken wel eens over “handelen in de Geest van Jezus”. Moeten we dan 

precies hetzelfde zijn als Jezus, hetzelfde kunnen ? Dat kan niet en dat hoeft ook 

niet.  

Ieder van ons is weer anders, maar iedereen krijgt wel dezelfde Geest van Jezus, 

om ermee te doen wat we kunnen, naar wat onze mogelijkheden zijn . En als we 

dan zeggen “leven in Zijn Geest”, dan kunnen we dat het beste uitleggen door 

erbij te vragen: wat zou Jezus doen in onze plaats ?  

Er zijn heel veel dingen in ons leven en samenleven waarbij wij ons die vraag 

kunnen stellen. En om zo goed mogelijke keuzes in ons leven te maken geeft 

Jezus Zijn Geest aan ons. Zo mag er iets van ons uitgaan en door ons heen gaan 

dat aan Jezus doet denken. De eerste taak is dan: Waar nodig angst en vrees 

wegnemen; deuren en ramen naar elkaar open zetten, zodat de Geest de ruimte 

heeft, bij ons “naar binnen “kan. Het verhaal van Jezus kan dan verder en blijft het 

niet achter slot en grendel.  

Gods Geest, vijftig dagen na Pasen, brengt mensen in beweging om op weg te 

gaan. Met die Geest, wind in de rug, kunnen we Jezus volgen, kunnen we mensen-

van-de-weg blijven, zoals de eerste christenen genoemd werden. Kunnen we 

vernieuwing en verandering, troost en bemoediging brengen. Gods Geest doet 

ons mensen boven onszelf uit gaan. We kunnen meer dan we van onszelf 

verwacht hadden. We durven meer dan we gedacht hadden. Gods Geest vuurt ons 

aan en brengt beweging op gang. In die zin wens ik ons allen een ZALIG 

PINKSTEREN, mede namens het pastorale team, 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 

 

Praat mee en kom naar de jaarvergadering! 

Wij nodigen alle Luttenaren van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden 

wordt op woensdag 5 juni a.s. om 20.00 uur in De Vereeniging. Inloop met koffie 



en thee vanaf 19.45 uur.  

We gaan van start met een aantal huishoudelijke zaken, zoals de financiën. Daarna 

willen we vooral graag in gesprek met onze inwoners over de herbestemming van 

de pastorie na afloop van het huidige huurcontract én de toekomst van het 

Kerkebos. Welke ideeën leven er onder de Luttenaren? Wij vinden het erg 

belangrijk om uw mening te horen over dit voor ons dorp belangrijke erfgoed. De 

kerk en haar bezittingen zijn van ons allemaal! We hopen velen van u te zien. Tot 

5 juni! 

Locatieraad en pastoraatsgroep 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie 2 juni 2024 

Op zondag 2 juni ontvangen 18 jongens en meisjes uit De Lutte voor het eerst de 

Heilige Communie. De feestelijke viering begint om 12.00 uur in de 

Plechelmuskerk in De Lutte en wordt voorgegaan door pastoor Munsterhuis. De 

communieviering zal een hoogtepunt zijn voor deze kinderen. Komen jullie ook? 

Iedereen is van harte welkom om de viering bij te wonen!  

De communicantjes hebben zich de afgelopen maanden grondig voorbereid. Er 

waren onder begeleiding van ouders speciale kindermiddagen waarin 

onderwerpen werden besproken zoals het doopsel, ‘samen aan tafel’ en ‘ iedereen 

hoort erbij’. Ook was er een rondleiding in de kerk en hebben ze een bezoek 

gebracht aan de bakker. Als hun ‘goede doel’ hebben de kinderen de 

VOEDSELBANK gekozen. Op 13 mei zijn ze al met hun actie gestart bij de ingang 

van de SPAR. Hier hopen zij de nodige houdbare producten en/of een donatie in 

te zamelen en ook tijdens de communieviering op  

2 juni zullen hiervoor dan kratten achter in de kerk staan. In de opvolgende week 

overhandigen de kinderen het ingezamelde vervolgens aan de Voedselbank 



Losser. Mogen de communicantjes rekenen op jullie, inwoners van De Lutte en 

omstreken?  

Alvast veel dank, ook aan Martin van SPAR De Lutte om deze actie mogelijk te 

maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Groetjes van Alyna, Nouk, Huub, Yinthe, Esther, Dirk, Veere, Dize, Sam, Marlie, 

Jesper, Fleur, Teun, Guus, Maurits, Hanna, Guus en Willem. 

 

Open Kloosterdag 9 juni 2024  

Op zondag 9 juni 2024 openen ruim 25 kloosters in het hele land hun deuren. De 

zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit voor een bezoek. Zij vertellen 

hun verhaal wie zij zijn, wat zijn doen en waarom ze kiezen voor een leven in 

dienst van God en mensen. En ze luisteren ook graag naar jouw verhaal. 

Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46,  13.30 – 17.00 uur 

13.30 – 16.30 doorlopend:  

Koffie/thee in het zaaltje 

 · Ontmoeting Karmelfamilie 

 · Informatie Centrum voor Spiritualiteit en 

 · Activiteiten Karmel Twente 



 · Boekentafel 

 · Bronnen van inspiratie van Karmel (in de kerk) 

14.00 en 15.00 uur 

 · PowerPoint Karmelspiritualtiet NU 

 · Rondleiding klooster 

14.30 en 15.30 uur 

  In gesprek met en over de karmeliet Titus Brandsma, 

   wat bewoog hem, wat beweegt ons? 

16.30 uur 

 · Afsluitend Vesperviering. 
Karmelklooster Zenderen - Karmel Twente – https://www.karmel.nl/karmel-

zenderen/  

https://karmeltwente.nl/  Hertmerweg 46 – 7625 RH, Zenderen. 
 

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 7587 AL, De Lutte 
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl 

Openingstijden;  Woensdagmorgen van   10.00 – 10.30 uur 
                                Woensdagavond van   18.00 – 19.00 uur 
                                                Vrijdagmorgen van   10.00 -  10.30 uur 

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,  
ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of 

 tel. 0541-35 35 51  (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur) 
Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam 

www.lumenchristi.nl. 
Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren  
Th.H.P. Munsterhuis pastoor    tel.: 06-53 16 35 63 

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken    tel.: 06-57 64 52 45 

I.A.P. Schraven pastoraal werkster  tel: 06-22 92 46 57 

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster  tel: 06-13 64 67 17 

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413                                                                                                                                                             

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur) 
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441 

https://karmeltwente.nl/
http://www.lumenchristi.nl/
http://www.lumenchristi.nl/

