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Vieringen en intenties 27 juli t/m 2 aug. 2024.
Zondag 2llectant:7 juli 9.00 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger pastor Munsterhuis.
Raomi Bloemen, Jan Hoonberg.
Collectant: B.Groener.

Jaargebed: Gerard Smellink.
Intenties: Hendrik en Marie Engbers, Ans en Harry Booijink-Zwijnenberg.

Vieringen en intenties 3 aug. t/m 9 aug. 2024.
Zondag 4 augustus 09.00 uur:
Communieviering.
Voorganger pastor Schraven.
Naduah Bloemen. Berend Geers.
Collectant:H.Kleisman.

Vieringen en intenties 10 aug. t/m 16 aug.2024.
Zaterdag 10 augustus geen viering.

Donderdag 15 augustus 19.00 uur:
Maria Ten Hemelopneming.
Bij goed weer bij de kapel.
Communieviering.
Voorganger pastor vd Bosch.
Gezamenlijk koor.
Yvette Berning, Jasmijn Wildemors.
Collectant: B.Groener.
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Pastorpraat

Aan Noeran VVossebeld uit Nijverdal zal het niet liggen. Hij heeft zijn diploma
voor schaapherder op zak. Als kind al was hij gefascineerd van het beroep
van schaapherder. Samen met zijn oma struinde hij al op 9 jarige leeftijd door
het heidegebied van de Sallandse Heuvelrug om de herder bezig te zien met
zijn schapen. Nu mag hij zich als jongste Nederlander schaapherder noemen.
Fantastisch dat hij deze jongensdroom waar mocht maken terwijl zijn
vriendjes droomden om piloot, brandweerman, profvoetballer of piloot
wilden worden. Terwijl zij droomden van het grote geld, koos Noeran voor
zijn passie als schaapherder, waarbij hij geen vrije weekenden heeft maar 365
dagen per jaar aanstaat. Deze kudde mag zich verzekerd weten van een jonge,
trouwe en toegewijde herder.

Maar hoe zit het met de kudde, met onze kerk. Worden de woorden van Jezus
uit het Evangelie ook bewaarheid, wanneer Hij vanuit medelijden tot het volk
uitspreekt: “Zij zijn als schapen zonder herder”. Van overal komen mensen
naar Hem toe om zijn boodschap te horen.

Het doet mij denken aan de huidige tijd van kerkverlating. 1k weet niet hoe
het verder moet wanneer ik over een jaar met emeritaat ga, en zie dat er
nauwelijks meer mensen zijn die kiezen voor het ambt van pastor, van herder.
Laat ik de kudde dan ook niet in de steek? Jongeren kiezen massaal voor
beroepen waar ze veel geld mee kunnen verdien, en dat wordt vaak ook
gestimuleerd door hun ouders. Maar ligt daar ook hun

hart? Hebben we juist in deze tijd, van ieder voor zich, geen mensen nodig
die juist weer mensen kunnen samenbrengen? Mensen, die leiding durven te
geven, die kiezen voor de medemens, die het saamhorigheidsgevoel kunnen
versterken? Mensen die net als ik geloven dat er iets meer is tussen hemel en
aarde dan wij kunnen waarnemen? Mensen die, net als Noeran, blijven kiezen
vanuit hun hart? Moge de vakantietijd dan ook vooral een tijd van bezinning
zijn, een tijd waarin je bij je eigen diepste gevoelens komt, om zo keuzes te
maken die iets mogen toevoegen aan jouw eigen leven en het waardevoller en
mooier maken voor je medemens. Dat wij zo een herder mogen zijn voor
elkaar. Dan wordt het visioen van Jezus, de droom van een mooie wereld
eindelijk werkelijkheid.

Ik wens u allen een fijne vakantietijd en hoop voor onze jongeren dat zij net
als Noeran hun droom mogen verwezenlijken in een goed herder schap.

Pastor Jan Kerkhof Jonkma



Wij gedenken Gerrit Damhuis:

Gerrit werd geboren op 2 augustus 1948 in het toenmalige ziekenhuis in
Denekamp, maar groeide op in de boerderij aan de Beuningerstraat. Hij was
de oudste in een gezin van 3 kinderen. Vader Damhuis overleed op heel jonge
leeftijd, Gerrit was pas 16 jaar oud. Dit hield voor Gerrit, als oudste, in dat hij
kostwinner werd voor het gezin. Naast zijn opleiding aan de LTS hield hij de
boerderij draaiende. Na zijn opleiding als timmerman, sloeg hij toch een
andere weg in. Hij werd rijinstructeur en gaf aan menig jongere uit Beuningen
rijles. Zijn droom was een eigen rijschool te beginnen, deze droom heeft hij
echter snel laten varen. Zijn voorkeur ging toch uit naar het timmermansvak.
Jaren heeft hij gewerkt bij Ter Hofte in Enschede.

Bij de Kul in Denekamp kwam Gerrit Sieny Mensink tegen, na een mooie
verkeringstijd, gaven ze op 20 december 1974 elkaar het ja-woord en gingen
ze wonen aan de Oude Dijk in Beuningen. Een aantal jaren verder werden
hun 2 dochters, Monica en Marieke geboren. Later bouwden ze een woning
aan de Pastoor Bolscherstraat. Hier verwelkomden ze ook hun schoonzoons
Ben en Sander. Gerrit en Sieny werden de trotse opa en oma van 2
kleindochters en 3 kleinzoons, waar ze dol op waren. Gerrit was een
zorgzame en behulpzame man. Ook was hij een bevlogen timmerman wat hij
in gedachten had, maakten zijn handen. Hij was altijd, bezig, stond voor
iedereen klaar. Hij was ook mede-oprichter van de Solex club Beuningen en
was Poaskearl in hart en nieren. Een kaartje leggen of biljarten was ook iets
wat hij graag deed. Zijn vakantieland was Oostenrijk, hier heeft hij menig
vakantie doorgebracht. Eerst met eigen auto en later met een busreis, wat
hebben ze samen genoten van de natuur en de bergen.

Een moeilijke periode brak in 2021 aan toen Sieny ziek werd, eerst kon ze
nog thuis wonen. Toen dit niet meer ging, werd ze opgenomen in het
verpleeghuis TMZ en later woonzorgcentrum Franciscus in Ootmarsum.
Gerrit ging toen elke dag naar haar toe. Na een herseninfarct en een
hersenbloeding overleed Sieny 29 september 2023. Dit was een zware tijd
voor Gerrit en zijn gezin. Hij kon zijn draai niet vinden. Uiteindelijk lukte het
Gerrit de draad weer op te pakken. Hij ging met een busreis mee naar zijn
geliefde Oostenrijk. Echter hier mocht hij niet lang genieten. Op de eerste dag
’s avonds , 11 juni, werd hij getroffen door een hartstilstand, reanimatie
mocht niet meer baten. Een ieder was verslagen. Op 21 juni hebben velen
afscheid van Gerrit genomen in het uitvaartcentrum te Oldenzaal, een dag
later vond de crematie plaats.

Wij wensen de familie Damhuis veel sterkte voor de komende tijd.




Werkgroep avondwake

Nieuw tuingereedschap

Tijdens de jaarvergadering werd aangegeven dat het tuingereedschap van de
kerkhofploeg aan vervanging toe was en dat er wel één en ander aangevuld
mocht worden.

De locatieraad heeft hierop actie ondernomen en hiervoor een subsidie
aangevraagd en gekregen bij het ketelhuisfonds in Losser.

Enkele coordinatoren van de kerkhofploeg hebben hier vervolgens
gereedschap voor gehaald. -zie foto-. Zij weten het beste wat er nodig is.

De kerkhofploeg kan nu weer een tijdje vooruit met het nieuwe gereedschap.

Vrijwilligersfeest

Op vrijdag 5 juli jI hebben we ons tweejaarlijkse vrijwilligersfeest gehouden.
Z0’n 40 vrijwilligers waren aanwezig. Na een heerlijke kop koffie met
boterkoek werd er in groepjes een stukje gefietst met onderweg een stop voor
een spelletje en een drankje.

Het eindpunt was bij de fam. ten Dam waar de avond in de tent en bij het
kampvuur werd voorgezet onder het genot van een heerlijk broodje beenham
en een drankje.

Het was een geslaagde en gezellige avond.

Locatieraad en pastoraatsgroep




ALTIIDDURENDE BIJSTAND BEUNINGEN
Adres: Beuningerstraat 75, 7588 RG Beuningen
E-mail: beuningen@Ilumenchristi.nl

Tel.: 0541 - 3513 39
Bank: NL 47 RABO 011 07 01 429

Parochiesecretariaat:

Openingstijden: elke dinsdag van 09.00 — 10.00 uur

Intenties kunnen ook telefonisch (tel.: 0541 —35 13 39) of via het mailadres
beuningen@Ilumenchristi.nl worden doorgegeven. Maar u bent uiteraard ook van harte
welkom op de dinsdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur. De koffie staat klaar!

Informatie over kerkelijk huwelijk, dopen, vormsel, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,
ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op de website van Lumen Christi:
www.lumenchristi.nl of door te bellen met het secretariaat van Lumen Christi

via 0541 -35 35 51 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Bij overlijden graag zelf contact opnemen met uw uitvaartondernemer. De
uitvaartondernemer neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcodrdinator.

Contactgegevens pastoraal team Lumen Christi:

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor I.LA.P. Schraven, pastoraal werker
Tel.: 06 53 16 35 63 Tel.: 06 22 92 46 57

E-mail: t. munsterhuis@lumenchristi.nl E-mail: i.schraven@Ilumenchristi.nl
J.B.P. Kerhof Jonkman, diaken J.M. van den Bosch, pastoraal werker
Tel.: 06 57 64 52 45 Tel.: 06 13 64 67 17

E-mail: j.kerkhofjonkman@Ilumenchristi.nl E-mail: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Pastorale bereikbaarheid:

De pastores zijn, vrije dagen en vakanties uitgezonderd, dagelijks telefonisch bereikbaar tot
20.00 uur. VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP KUNT U BELLEN MET HET
NR: 065794 0901. DITNUMMER IS NIET BESTEMD VOOR HET MELDEN VAN
UITVAARTEN.
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Locatieraad:

Liesbeth ten Dam, voorzitter Jan Oude Nijeweme, penningmeester
Tel.: 0541 — 35 47 19 Tel.: 0541 — 35 35 68

E-mail: ltendam@hetnet.nl E-mail: jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Wim Hobbelink, lid Manon Thijs, secretaris

Tel.: 0541 — 35 25 33
E-mail: whobbelink@hetnet.nl

Parochiéle Caritas Instelling

Oost Nederland PCI Helpt

Telefoon 06-22 68 98 67

website: www.caritaslumenchristi.nlEmail:
of:voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Bij overlijden graag contact opnemen met :
Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de
dienstdoende uitvaart.
Opening parochiesecretariaat : dinsdagmorgen 09.00-10.00 uur.
Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39
Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429
Kopij inleveren voor 8 aug. 2024
Email : beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,
Marja Beld, tel. 0620528901.
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