
 

 
Zoek jij ook naar plekken  

in het dagelijkse leven 

           met ruimte en rust 

    om te ontdekken: 

  waar gaat het om in je leven ? 
 

Het Karmelklooster is zo’n plek voor 

rust, ruimte en ontmoeten van ‘tochtgenoten’ 

 

Programma 2024-25 
 

Karmel Twente biedt een programma aan in het 

Karmelklooster in Zenderen, en andere locaties. 

We gaan op zoek naar wat ons innerlijk beweegt. 

en wat dit betekent voor ons staan in het leven. 

 

Uitgebreidere informatie vind je op 

        www.karmeltwente.nl 

Hier kun je ook onze nieuwsbrief aanvragen 

 



 

Zaterdag 7 september  

Openingsdag Samenkomsten Karmel Twente 

Karmelklooster Zenderen 

van 10.00 tot 14.30 uur 

          Thema:  
Waar ben je? 

       Waar ben je in jouw wereld? 
Een vraag van God aan elke mens. 

Met Koen Nijhuis, docent Carmelcollege 
Oldenzaal, omspelen we deze vraag 

 

Voor deze bijeenkomst opgeven gewenst  bij: 
Samenkomstkarmeltwente@gmail.com  

. 

 
 
Samen Rumi lezen:  Maandagmiddag of  donderdagavond 

De ideeën van de mysticus Rumi (13e eeuw) zijn verankerd in een 
vrijzinnige, mystieke beweging binnen 
de islam, het soefisme. Ook in onze 
tijd wordt hij vaak aangehaald, zijn 
levenswijsheid heeft nog steeds grote 
zeggingskracht. Iedere bijeenkomst 
staan we stil bij een enkele tekst of 
gedicht van hem. We lezen rustig, en 
zoeken samen naar de betekenis. Ook 
luisteren we naar wat de betekenis nu 
voor onszelf kan zijn, zo leren we van 
Rumi en van elkaar.  

Karmelklooster  
Maandagmiddag  19 aug, 16 sept, 21 okt, 18 nov, 16 dec , 20 jan,  

     17 febr, 17 mrt, 28 april, en 19 mei. van 14.00 -16.00  

Donderdagavond  5 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec, 9 jan, 13 febr,  
     13 mrt, 10 apr, 8 mei en 12 juni. van 19.00 – 21.00  

Een groep in Deventer       Meester Geertshuis 
Donderdag 19 sept, 31 okt, 12 dec, 23 jan, 6 mrt, 10 april, en  22 mei, 
van  14.15- 16.15 uur.  
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Rond de Schrift  Elisakerk, rembrandtlaan 23 Almelo 
We lezen samen een Bijbeltekst. Hoe verstaan we deze Woorden, waar 
raakt de tekst ons of hebben we vragen bij. Verbindt de tekst ons met 
het leven van alledag? Dit met elkaar te delen maakt het tot een 
bezinnend en inspirerend gebeuren.  
Dinsdag 3 en 17 sept,1,15 en 29 okt, 12 en 26 nov, 10 dec, 7 en 21 jan, 
4 en 18 febr, 4 en 18 mrt,1,15 en 29 apr, 13 en 27 mei, 3 en 17 juni van 
14.30 – 16.30 uur. 
 

Stilte meditatie                Karmelklooster 
Samen van binnenuit stil worden en ontvankelijk voor de Bron van 
leven blijkt een bijzondere kracht te hebben en helpt ook om thuis te 
mediteren. Vanaf 19.00 is er koffie/thee en ruimte voor ontmoeting en 
gesprek. Na een korte inleiding gaan we naar de kapel voor meditatie  
Wekelijks op dinsdag vanaf 3 sept van 19.00 tot 20.30 uur  
 

Samen stil worden voor vrede **              Karmelklooster 
Wil jij je ook voegen in de kring van stille vredezoekers?  

Want ‘oh, dat we toch nooit 
zullen ophouden uit te zien  
naar vrede in onze wereld’.  
We komen samen: met licht,  
muziek en/of lied, met onze 
gebeden en met veel stilte. Je 
kunt je ook op je eigen plaats in 
stilte verbinden met ons, met de 
wereld. Zo reikt ons verlangen 
verder dan ons eigen hart en 
verder dan de kring die samenkomt. 

Vrijdag 6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec, 3 jan, 7 febr, 7 mrt, 4 apr, 2 mei en  
6 juni  van 16.00 – 17.00 uur.     Geen kosten 
 

Icoon schilderen                Karmelklooster 
Het maken van een icoon, met Byzantijnse muziek op de achtergrond, 
geeft rust en verstilling. We schilderen onder begeleiding; ervaring met 
(icoon) schilderen is niet nodig. Er start een groep in het najaar én in 
het voorjaar Voor de icoon die we schilderen zie onze website.  
Kosten € 150, per cursus incl. materiaal  
15 maandagen, 9 sept – 9 dec,  en 20 jan – 28 apr. van 19.30 tot 21.30   
 

  



Biddend leven**                Karmelklooster 
Via video-opnames kunnen wij nog luisteren naar de uitleg die Kees 
Waaijman gaf over de spiritualiteit van een psalm. We spreken daarna 
over de betekenis hiervan voor ons leven nu. In een korte viering 
kunnen de psalm en het gesprek verder doorwerken.  
Vrijdag 13 sept, 11 okt, 8 nov, 13 dec, 10 jan, 14febr, 14 mrt, 11 apr,  
9 mei en 13 juni  van 10.00 tot 11.30 uur  
 

Film en spiritualiteit**                Karmelklooster 
Van goede films kunnen we niet alleen genieten, maar ze kunnen ons 
vaak ook werkelijk ráken. Ze stellen ons vragen over het eigen staan in 
het leven. Na een korte inleiding kijken we samen en na afloop is er 
ruimte voor uitwisseling. 
Vrijdag 13 sept, 15 nov, 17 jan, 28 mrt en 16 mei van 14.00 – 16.30 uur 
 

Stilte wandelingen**                Karmelklooster 
In stilte lopen. Geen haast. Aandacht voor de natuur. Terug gaan naar 
een diepere laag in jezelf in verbondenheid met tochtgenoten. 
Iedere wandeling heeft een thema met een korte meditatieve inleiding.  
Zaterdag 14 sept., 9 nov, 8 mrt, 12 apr, 3 mei, 14 juni 
van 9.30 tot 12.00 uur  
Op 19 okt gaan we de zonsopgang tegemoet, we ontbijten in Hertme en 
lopen  door naar de bijzondere kerk in Saasveld. Van 7.30  - tot  
+ 12.30 uur. Daarna gaan we met de auto terug naar Zenderen. 

Mystiek van het gewone leven              Karmelklooster 
Op zoek hoé te geloven in deze tijd? Mystieke teksten kunnen ons 
helpen dit beter te verstaan. We vinden bezinning en inspiratie aan de 
hand van teksten van mystici uit de verschillende geloofsrichtingen.  
Donderdag 19 sept, 17 okt, 21 nov, 19 dec, 16 jan, 20 feb, 20 mrt, 24 
apr, 15 mei en 19 juni van 14.30 – 16.30 uur 



Labyrint             stiltetuin Karmelklooster 
In de tuin van het klooster ligt een labyrint. Het lopen van het labyrint is 
als het gaan van de Weg. Zoals wij allemaal onze levensweg gaan met 
haar vele omwegen. 
Vragen die bij het lopen van het labyrint naar boven kunnen komen en 
ons duidelijkheid kunnen geven zijn: Hoe ga ik mijn levensweg, wat ben 
ik tegengekomen, waar sta ik nu; hoe 
ga ik verder?………. We lopen samen 
en toch alleen. 
Zaterdag 3 mei van 10.00 – 14.30  
 

Op aanvraag kunt u ook als groep bij 
ons het labyrint komen lopen. Of kom 
zelfstandig, individueel,  het labyrint 
lopen.  
 
 
Sporen op je levensweg**                  Karmelklooster 
Er zijn mooie fijne gebeurtenissen, maar ook droevige en moeilijke 
ervaringen in ons leven. Hoe we daarmee omgaan is afhankelijk van 
bijvoorbeeld opvoeding, karakter, verwachtingen van anderen of van 
onszelf en onze verlangens. Aan de hand van een woord, beeld of tekst  
gaan we met elkaar in gesprek en ontdekken zo iets van hoe die 
levensweg zich in ons voltrekt en wat het ons wil zeggen. 
Woensdag 2 okt, 6 nov,4dec, 8 jan, 5 febr, 5mrt, 2 apr, 7mei en 4 juni 
van 19.30 – 21.30 Je kunt enkele avonden meedoen of de hele serie. 
 

Stilte weekend                 Karmelklooster 
Een weekend stilte beoefenen, midden in het gedruis van het leven. 
Hoé dan? Kan dat überhaupt, stil zijn? Wat of wie kom ik tegen in de 
stilte? Vragen waar geen antwoord op hoeft. We gaan het gewoon 
beleven. Er is veel ruimte voor eigen stilte, maar ook gezamenlijk 
mediteren, wandelen en uitwisseling. 
Weekend 11, 12, 13, oktober  - vrijdag 19.00 uur tot zondag 15.00 uur  
Kosten logies én programma €160,- 
 

Nieuwsgierig geworden?  

Vraag informatie via karmeltwente@karmel.nl 

Bellen/appen kan ook 06 20 46 45 20 

Of bezoek www.karmeltwente.nl 
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De kracht van een Levenslied               Karmelklooster 
Liederen kunnen ons zo diep raken en vormen, dat ze doorheen alle 
gebeurtenissen in ons leven een klankruimte kunnen zijn van ons 
verlangen. Ieder brengt haar/zijn levenslied in en deelt de bijzondere 
betekenis hiervan met de anderen. 
Woensdag 23 okt, 20 nov, en 11 dec van 19.30 – 21.00 uur.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenkomst: Vieren – Verbinden – Verdiepen         Karmelklooster  
Wij laten ons voeden door de Karmelitaanse spiritualiteit in het samen 
bidden, elkaar ontmoeten en ons verdiepen in een spiritueel-
maatschappelijk thema. Iedere maand is er een ander thema, zie 
hiervoor onze website of ontvang de nieuwsbrief.  
Deze bijeenkomsten zijn incl. broodmaaltijd €7,50 per keer.  
Vrijdag 25 okt, 29 nov, 24 jan, 21 febr, 21 mrt, 25 apr, 23 mei, 27 juni  
Van 17.30 tot 20.30 uur 
 
Op reis naar de woestijn               Karmelklooster  

Vrouwen in de woestijn. "Woestijnmoeders... 
Amma's... Ze horen bij de woestijntraditie. Ze geven 
vorm aan woestijnspiritualiteit. Ze zijn met velen. 
Maar kènnen we hen? Gedurende drie avonden 
ontmoeten we ze. In de context waarin ze leven, met 
hun bezieling, hun streven, en met hun wijsheid - en 
ook ontdekken we hun zeggingskracht voor nu."  
Dinsdag 4 en 25 febr en 18 mrt van 19.30 – 21.00 uur 
  



Kunst en spiritualiteit; sprong in het onbekende      Karmelklooster  
Hoe navigeren we door de onzekerheden van het leven? Waar vinden 
we houvast?  Spiritualiteit gaat – net als kunst – over onze relatie met 
het onbekende en onbevattelijke, over twijfel én overtuiging, over wat je 
niet kunt weten maar misschien wel kunt voelen. 
Woensdag 12, 19 en 26 maart van 19.30 – 21.00 uur. 
 

Zangmiddag Ruimte voor……               Karmelklooster 
Samen zingen; je geeft je over zonder te weten waar het toe leidt. We 
zingen liederen die het thema Ruimte omspelen, en gaan ontdekken 
waar ze raken aan ons eigen leven. 
Vrijdag 9 mei van 14.30 – 17.00 uur 
 

Het laatste Avondmaal in de kunst              Karmelklooster 

Op de avond voor zijn dood roept Jezus zijn discipelen bijeen voor een 
avondmaal, dat zijn laatste zal zijn. Eeuwenlang hebben kunstenaars 
geworsteld met het weergeven van de juiste tafelschikking en het 
menselijk drama rond de voorspelling van het verraad van Judas. 
Woensdag 9 april van10.00 – 11.30 uur 
 

Leesgroepen Speling Zenderen - Hengelo - Enschede  
Speling is een tijdschrift voor bezinning en verschijnt viermaal per jaar. 
Vanuit de joods-christelijke traditie gaat zij op zoek naar eigentijdse 
vormen van spiritualiteit. We bespreken iedere keer het laatste nummer 
Voor plaats en data zie onze website.  
 
 

 

      
Geestelijke begeleiding  
Soms is het fijn als er iemand even met 
je meeloopt in het leven. Iemand die 
luistert, die vraagt, die tot innerlijke stilte 
brengt, waardoor je misschien (weer) wat 
dichter bij de Bron van je leven komt, en 
je vertrouwd raakt met je innerlijke gids. 
 
Voor meer informatie zie de website 
  



Titus Brandsma gedachtenis 

Titus Brandsma is gestorven op 26 juli 1942 in 
Dachau. Hij was professor in Nijmegen in de 
spirtualiteit en mystiek. Daarnaast was hij actief 
voor vrede en gerechtigheid. Zo werd en is hij 
nog steeds voor velen wereldwijd een inspirator 
in het dagelijkse leven.  
Op 15 mei 2022 werd hij in Rome heilig verklaard 
en kreeg daardoor nog meer bekendheid. 27 juli 
is, kerkelijk gezien, zijn gedachtenis feest. Deze 
dag valt in 2025 op zondag.  
Zijn betekenis voor ons hier en nu, zullen wij 
vieren op Zondag 27 juli 2025 . 
Houd deze dag vast vrij in je agenda. 
 

 

 

 
 

Opgave 
Wij vinden het fijn als je, je vooraf  
opgeeft op: karmeltwente@karmel.nl  

of 06-20464520 
 

 
Kosten 

 

Activiteiten waarbij je per keer kunt deelnemen zijn 
gemarkeerd als ** en kosten € 5,- 
De andere activiteiten zijn een serie en dan betaal je voor de 
hele serie. Bijvoorbeeld 3 x € 5,- = €15,-  
Alle bijeenkomsten zijn incl. koffie/thee.  
 

Betalen graag op NL 95 RBRB 8835316170 
  t.n.v. Stichting Karmel Twente m.v.v. de activiteit. 

 

 
www.karmeltwente.nl 

Karmel Twente 

Hertmerweg 46 Zenderen 

06 20464520 
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