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Parochie Lumen Christi

Zesenvijftigste jaargang nr. 7

23 mei t/m 12 juni 2026

U geeft mij handen om te doen
een hart om te openen

ogen om te kijken

oren om te horen

voeten om te staan.

Om daarmee te geven
te dienen, te zien, te luisteren
om in Uw spoor te gaan.

Ik kan het niet alleen

U schiet mij te hulp met Uw Geest
duizendmaal dank, O Heer

voor het Pinksterfeest.




LITURGISCHE KALENDER

1¢ Pinksterdag (tweede collecte, week Nederlandse Missionaris)
zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis
24 mei het St. Nicolaaskoor zingt de meerstemmige mis

‘Missa Jucunda’ van H. Dissel)
12.00 uur: Doopviering, pr. Th. Munsterhuis
2¢ Pinksterdag
maandag 09.30 uur: Communieviering, di. J. Kerkhof Jonkman
25 mei (herenkoor)
dinsdag 09.00 uur: Communieviering
26 mei di. J. Kerkhof Jonkman

Heilige Drie-eenheid
zondag 10.30 uur: Communieviering, di. J. Kerkhof Jonkman

31 mei (St. Nicolaaskoor)

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering
2 juni pr. Th. Munsterhuis

Sacramentsdag Eerste Heilige Communie

zondag 11.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis en
7 juni pw. L. Schraven (eigen koor)

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering
9 juni pr. Th. Munsterhuis

De Eerste Heilige Communie op 7 juni is een bijzonder moment in het
leven van een kind. In de prachtige Heilige Nicolaaskerk in Denekamp
mogen de communicanten voor het eerst deelnemen aan de eucharistie en
een belangrijke stap zetten op hun geloofsweg.

Na een periode van voorbereiding — waarin ze hebben geleerd over Jezus,
samen hebben gebeden en hebben ontdekt wat delen en samen vieren
betekent — is deze feestelijke dag eindelijk aangebroken.

Voor familie en vrienden is het een dag vol trots, verbondenheid en vreugde.
Samen vieren zij dit mooie sacrament en ondersteunen zij het kind op zijn
of haar verdere geloofsreis. De plechtigheid, de muziek en de warme sfeer
in de kerk maken deze dag onvergetelijk.

De Eerste Heilige Communie is niet alleen een kerkelijke gebeurtenis, maar
ook een moment om stil te staan bij liefde, vriendschap en samenhorigheid.
Een dag die nog lang met een glimlach zal worden herinnerd.
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De kerktelevisie is te bekijken via de website:
www.parochielumenchristi.nl - KERK TV

PAROCHIELE KRONIEK ’ I

Gedoopt: Jonne Rademaker, Clematisstraat 15

Overleden:

29 apr. Marietje Schulte-Oortman, 89 jaar, dr. Hondelinkstraat 5
2 mei Diny Pikkemaat-Kamphuis, 88 jaar, Nordhornsestraat 19

13 mei Marietje 1Jland-Rue231, 90 jaar, mr. Dingeldeinstraat 34

Het verdriet is groot,

omdat we zo lief hebben gehad.

Toch gaan we verder,

gedragen door de herinnering

aan wat 00it o mooi was.

In die herinnering

vinden we troost en kracht,

omdat liefde blijft

waar het leven moest stoppen. Willem Cornelis Murre

IN MEMORIAM HENK STEVENS
Erelid St. Nicolaaskoor, Tenor-solist, bibliothecaris en koster

De opsomming van de functies die hij, op meer dan voorbeeldige wijze
vorm gaf, onderstrepen wat een veelzijdig parochiaan Henk was.

Zijn overlijden kwam niet geheel onverwacht, het sterven van zijn vrouw
Thea en zijn broze gezondheid gaven hem psychisch en fysiek een klap die
het heengaan versnelde. Henk straalde eenvoud uit, eigenwaan was hem
vreemd maar bovenal was hij een aangenaam mens om mee om te gaan, kort
gezegd een echt mensen-mens. Bedankt Henk voor al hetgeen jij voor de
parochie, de geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas en het koor hebt
gedaan en betekend.

De Hemel is met jou verrijkt, jij bent daar op alle posities inzetbaar.


http://www.parochielumenchristi.nl/
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PASTORPRAAT
Hoe moeten we verder met ons geloof?
Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest over ons.
De paaskaars wordt gedoofd na het Pinksterevangelie en het Licht is daarna
overgedragen aan ons, om dit verder uit te dragen in ons eigen leven.
Maar dat valt niet mee, om ons geloof handen en voeten te geven in het
leven van alledag. Was dat vroeger nog heel normaal en ging je gewoon
verder, tegenwoordig zien we ons geloof steeds meer afkalven in een wereld
die heel divers is geworden, met de moskee om de hoek. En het zijn juist de
vreemdelingen die hier zijn gekomen, die het geloof serieus nemen en heel
fanatiek hun geloof beleven. Terwijl wij juist goud in handen hebben met
een prachtig Evangelie (= Blijde Boodschap) en daarnaast een lange traditie.
Nee, het is niet meer vanzelfsprekend om je kinderen te laten dopen.
Vanmorgen heb ik nog drie kinderen opgenomen in onze kerk in De Lutte.
Jonge ouders die het toch proberen om hun kind iets mee te geven van hun
geloof, van hun waarden en normen. Het was een heel feestelijk gebeuren
en mooi om te zien dat de hemel vanmorgen ook voor hen open ging en God
de kinderen een kus gaf. Ik ben blij met jou, jij mag er zijn, dat was de
fantastische boodschap van het Sacrament van de Doop.
We weten allen dat het niet meer vanzelfsprekend is om kinderen te laten
dopen, ze moeten zelf maar kiezen, zo wordt vaak verteld. Maar je wilt je
kinderen toch een goede bagage mee geven, waar ze ook later zelf hun keuze
uit kunnen maken. Ook de jonge ouders weten dat het niet gemakkelijk is,
maar ze proberen het althans. Geloven is ook niet eenvoudig, vroeger had
de kerk voorgeschreven regels, maar die zijn tegenwoordig niet meer
vanzelfsprekend. Geloof heeft alles te maken hoe jij in het leven staat,
ervaringen opdoet, met mensen meeloopt en dan ontdekt dat er toch nog iets
is van een mysterie. Want dat blijft het, een mysterie. Er zijn geen kant en
klare antwoorden, ze kunnen ook niet met Al opgelost worden, maar er zijn
des te meer vragen. De doopouders gaan die vragen niet uit de weg, maar
proberen met hun kinderen serieus naar de vragen te kijken en ze zeker niet
te ontwijken. Het geloof kan juist een vast baken zijn in een zich snel
veranderende en verwarrende wereld. Het kan ons helpen om in die
onzekere wereld rechtop te blijven staan. Laten ook wij hoopvol blijven en
niet massaal athaken om zo te proberen loodrecht in het leven te staan, met
onze beide benen op de grond, in contact met de hemel, naar het voorbeeld
van Jezus van Nazareth. Moge Zijn Geest ons blijven inspireren.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman



Parochie
L umen Christi

Locaties: Banxungen — De Lutte — Denekanp - Lattrop — Hoord-Demringen - Cotmarnnn - Tilliste

LUMEN CHRISTI

Voor alle vragen omtrent doop, ziekenzegening en huwelijk
Secretariaat van de parochie Lumen Christi

bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 -11.30 uur
telefonische openingstijden secretariaat:

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur, tel.: 0541-353551
email: secretariaat@lumenchristi.nl - website: www.lumenchristi.nl

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één
van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer.

Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken
en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen.
De pastores zijn, behoudens vrije dagen en vakanties, dagelijks telefonisch
tot 20.00 uur bereikbaar. In noodsituaties ook buiten deze tijden!

Pastoraalteam

Th.H.P. Munsterhuis, priester

van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp

tel.: 06-53 16 35 63 - email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum
tel.: 06-57 64 52 45 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

[.A.P. Schraven, pastoraal werkster
Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD Lonneker
tel.: 06-22 92 46 57 - email: i.schraven@lumenchristi.nl



mailto:secretariaat@lumenchristi.nl
http://www.lumenchristi.nl/
mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl
mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
mailto:i.schraven@lumenchristi.nl
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Parochiéle Caritas Instelling oost Nederland PCI Helpt!
t.el.: 06-30 14 55 12, website: www.caritaslumenchristi.nl
NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi
email: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

INTENTIES

zondag 24 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Minie Brunink-
Dambhuis. Verder voor: Marietje 1Jland-Ruél; Diny Pikkemaat-Kamphuis;
Marietje Schulte-Oortman; fam. Keizer-Bartels; ouders Rikkink-Ophuis en
fam.; Frans Berning en fam.; Jos en Marietje Koekkoek-Veldkamp; Gerard
en Truus Heerink-Groener en fam.; Ab van der Woning; ouders Morsink-
Hesselink en fam.; Jos Mollink; ouders Derkman-Remerink en Marianne;
fam. Rolink-Oude Elferink; ouders Groener-Bolscher en Jan; Marietje
Koehorst-Groener; Frans Lowik; Marietje Brunink-Warmes; Lubbe
Kempinga; Antoon en Riet IJland-Hazewinkel; Hendrik en Grada
Wiefferink-Benneker; Theo Post; ouders Nolten-Meijners; Henny Nolten;
Jos en Truus Oude Griep-Eppink; Siny Notkamp-Schomakers; Ans Rerink-
Morsink; Ben Suurenbroek; ouders Scholte Lubberink-Borggreve en fam.;
ouders Niehoff-Leliefeld en fam.; ouders Kokkeler-Oude Wolbers; fam.
Wolkotte-Hagel; ouders Oude Elferink-Benneker-Smellink; Gerhard en
Peter Busscher; Henk Schulte; fam. Jogems en fam. Corveleijn; pater Alfons
Huisken en fam.; Hendrik Hulsmeijers; Ine Nieuwhuis-Kortman; ouders
Nieuwhuis-Bos en Ingrid; Toos en Gerrit Keur; Johan en Willemien
Veldhuis; ouders Hekke-Groeneveld; Antoon Veldscholten; Jos en Martijn
Bulter; Jan Schiphorst; Gerard Groener; Cees, Henk en Gonny Thijssen;
Gerard Kuiper.

maandag 25 mei 09.30 uur: Marietje Brunink-Warmes; Theo Post;
Gerhard en Peter Busscher; pastor Herman Heuven; zr. Francisco Bootsma;
zr. Philomeen Heuvels; zr. Emelie Kamps; Mies en Betsie Mulders.

dinsdag 26 mei 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Nijhuis-
Tasche.

zondag 31 mei 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Rolink-Gelink.
Verder voor: Jan Sauer; Jos en Truus Oude Griep-Eppink; Siny Notkamp-
Schomakers; Gerhard en Peter Busscher; Jos Mollink; Jos en Martijn Bulter;
ouders Oude Elferink-Grashof en fam.; families. Meijer-Oortman.

dinsdag 2 juni 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; fam. Oude
Elferink-Herens.


http://www.caritaslumenchristi.nl/
mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl
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zondag 7 juni 11.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Annie Veltmaat-Huy.
Verder voor: Jan Hovels, de opa van Jiddo en Stern van Leeuwen; Truus
Rakers; opa Bennie Waayer; Hennie en Stefan Oude Wolcherink; Adrie en
Karlijn Oortman; opa Gerrit Hassink; oma Els Rekers; Jan Siegerink de opa
van Bram; Diny Heuvels en fam.; Gerard en Truus Heerink-Groener en
fam.; Ab van der Woning; ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; Corry Oude
Elferink; Marietje Koehorst-Groener; Marietje Brunink-Warmes; Theo
Post; Cees, Henk en Gonny Thijssen; Gerard en Lies Remerink-Sombekke
en Marianne; Jos en Truus Oude Griep-Eppink; Siny Notkamp-Schomakers;
Gerda Fox-Zwijnenberg; Willy Kienhuis; Gerhard en Peter Busscher; Jos
Mollink; ouders Rutenfrans-van Deth; Jan Meinders; overleden leden van
het collectantencollege.

dinsdag 9 juni 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink; ouders Blokhuis-
Ribbert, Alfons en Paul; Bertus en Jos Nijhuis.

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
email: denekamp@lumenchristi.nl
Voor administratieve vragen zijn we open op
maandagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur

Bank: NL90 RABO 0140 7534 86
(voor kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl
Copy inleveren en intenties aanvragen voor 4 juni a.s.

Voor het aanvragen van intenties is de administratie open op
dinsdagmorgen tussen 09.30 - 11.30 uur.
U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail:
redactie.nicolaas@lumenchristi.nl
een intentie aanvragen, of bellen met de administratic op @& 351332

De kosten zijn € §,- per intentie



mailto:denekamp@lumenchristi.nl
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Pinksteren is het feest van de Heilige Geest, die kracht, inspiratie en
verbondenheid brengt. We herdenken hoe de leerlingen van Jezus werden
vervuld met vurige moed en nieuwe hoop. De Geest gaf hen woorden,
warmte en wijsheid om het goede nieuws te delen met de wereld.
Ook vandaag herinnert Pinksteren ons eraan dat we nooit alleen staan.
De Geest beweegt als een zachte wind door ons leven, verwarmt ons hart
als een vlam en brengt vrede zoals een duif die neerdaalt. Het is een
uitnodiging om open te staan voor liefde, geloof en nieuwe inspiratie.

Met Pinksteren vierenwe

w de komst van de Heilige Geest.

Viurige tongen van viiur daalden neer op de [éerlingen
van Jezus. De Heilige Geest bracht hen

wijsheid en kracht en vulde hun harten met geloof en liefdle.

Het is het fccst van het viiur dat ons inspireert,
de duif die vrede brongt,

en de wind die ons in beweging zet.

Pinksteren herinnert ons eraan dat Gods Geest

ons leidt en ons verbindt.
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