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Vieringen en intenties  6 juni t/m  12 juni 2026. 

Zondag 7 juli  09.00 uur: 

  Woord en communieviering. 

  Parochieel voorgangers. 

  Collectant: H.Kleisman. 

  

Vieringen en intenties 13 juni t/m 19 juni 2026.  

Zaterdag 13 juni 19.30 uur: 

  Eucharistieviering. 

  Voorganger pastoor Munsterhuis. 

  Naduah Bloemen, Yvette Berning. 

Collectant: C.Loman.  

 

Intenties: Marietje IJland, Jan en Marietje-Zanderink. 

 

Vieringen en intenties 20 juni t/m 26 juni 2026. 

Zondag 21 juni 09.00 uur: 

  Gebedsviering. 

  Parochieel voorgangers. 

  Collectant: A.Sanderink. 

 

Intenties: Paul Keizer, ouders Steunebrink-v.d Ham, Hennie en Alfons 

Steunebrink, Jan en Marietje Zanderink, Frans Westerhof,  

ouders Sanderink-Golbach 

 

Vieringen en intenties 27 juni t/m 3 juli 2026. 

Zaterdag 27 juni 19.30 uur: 

  Woord en communie/themaviering. 

  Voorganger pastor Schraven. 

  Jasmijn Wildemors, Raomi Bloemen. 

 

Intentie: ouders Heerink- Nieuwhuis. 

 

 

 

 

 



Pastorpraat 

Hoe moeten we verder met ons geloof? 

Pinksteren is het feest van de uitstoring van de Heilige Geest over ons. De 

paaskaars wordt gedoofd na het Pinksterevangelie en het Licht is daarna 

overgedragen aan ons, om dit verder uit te dragen in ons eigen leven. Maar 

dat valt niet mee, om ons geloof handen en voeten te geven in het leven van 

alledag. Was dat vroeger nog heel normaal en ging je gewoon verder, 

tegenwoordig zien we ons geloof steeds meer afkalven in een wereld die heel 

divers is geworden, met de moskee om de hoek. En het zijn juist de 

vreemdelingen die hier zijn gekomen, die het geloof serieus nemen en heel 

fanatiek hun geloof beleven. Terwijl wij juist goud in handen hebben met een 

prachtig Evangelie (= Blijde Boodschap) en daarnaast een lange Traditie.  

Nee, het is niet meer vanzelfsprekend om je kinderen te laten dopen. 

Vanmorgen heb ik nog drie kinderen opgenomen in onze kerk in De Lutte. 

Jonge ouders die het toch proberen om hun kind iets mee te geven van hun 

geloof, van hun waarden en normen. Het was een heel feestelijk gebeuren en 

mooi om te zien dat de hemel vanmorgen ook voor hen open ging en God de 

kinderen een kus gaf. Ik ben blij met jou, jij mag er zijn, dat was de 

fantastische boodschap van het Sacrament van de Doop. We weten allen dat 

het niet meer vanzelfsprekend is om kinderen te laten dopen, ze moeten zelf 

maar kiezen, zo wordt vaak verteld. Maar je wilt je kinderen toch een goede 

bagage mee geven, waar ze ook later zelf hun keuze uit kunnen maken. Ook 

de jonge ouders weten dat het niet gemakkelijk is, maar ze proberen het 

althans. Geloven is ook niet eenvoudig, vroeger had de kerk voorgeschreven 

regels, maar die zijn tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Geloof heeft 

alles te maken hoe jij in het leven staat, ervaringen opdoet, met mensen 

meeloopt en dan ontdekt dat er toch nog iets is van een mysterie. Want dat 

blijft het, een mysterie. Er zijn geen kant en klare antwoorden, ze kunnen ook 

niet AI opgelost worden, maar er zijn des te meer vragen. De doopouders 

gaan die vragen niet uit de weg, maar proberen met hun kinderen serieus naar 

de vragen te kijken en ze zeker niet te ontwijken. Het geloof kan juist een vast 

baken zijn in een zich snel veranderende en verwarrende wereld. Het kan ons 

helpen om in die onzekere wereld rechtop te blijven staan.  

Laten ook wij hoopvol blijven en niet massaal afhaken om zo te proberen 

loodrecht in het leven te staan, met onze beide benen op de grond, in contact 

met de hemel, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth.  

Moge Zijn Geest ons blijven inspireren. 

 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 



 

Wij gedenken 

Frans Westerhof is geboren op 23 juli 1937 aan de Nijenhaerweg 8 in 

Beuningen. Hij  groeide op in een gezin van 15 kinderen samen met broers en 

zussen. Van jongs af heeft hij hard gewerkt op de boerderij. De oorlog heeft 

hij bewust meegemaakt, bij het huis waar hij opgroeide waren onderduikers 

en Frans moest op de uitkijk zitten om te kijken of er geen Duitsers naar de 

boerderij kwamen. Zijn vader stierf toen Frans 17 jaar was en zodoende 

moest hij volop aan het werk op het bedrijf, dit heeft hij tot op hoge leeftijd 

met veel liefde gedaan.   

In 1966 trouwde hij met Betsy Sanderink. Ze gingen op de boerderij wonen, 

hier werden ook hun 5 kinderen geboren.  

Naast de boerderij was Frans ook druk met bestuurlijke zaken onder meer bij 

de Rabobank en het melkfabriek. Menig jonge boer en boerin hebben 

“melkles” gehad van Frans. In de loop van de jaren werd de familie steeds 

groter er kwamen schoonzoons en schoondochters en 18 kleinkinderen en 2 

achterkleinkinderen Wat heeft hij genoten van de vele verjaardagen en 

feesten. In 2002 hebben Luc en Miranda de boerderij overgenomen van Frans 

en Betsy. Zelf gingen ze wonen in de bebouwde kom van Beuningen. Er 

kwam meer vrije tijd voor hun, Frans ging klootschieten bij K.V. Beuningen. 

Ook heeft hij menig kaartje gelegd met Betsy en de buren, sloot hij zich aan 

bij de kerkhofploeg en was vrijwilliger bij de Losserhof. Echter de boerderij 

kon hij niet loslaten geregeld pakte hij de fiets om te helpen waar nodig was. 

In 2021 hebben ze een mooie nieuwbouw woning betrokken aan de 

Lomanskamp.. Ook waren ze zeer kerk betrokken. Frans heeft jaren in het 

kerkkoor gezongen, iets wat Betsy nog steeds doet. Pas geleden op 15 april 

kregen ze nog bezoek van de burgemeester i.v.m. hun 60 jarig burgerlijk 

huwelijk. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten op 2  juni 1966. De buurt had 

voor een mooie boog gezorgd en het feest werd gevierd in familiekring. Na 

dit mooie jubileum ging het met de gezondheid van Frans snel achteruit en op 

28 april is hij in het nabij zijn van zijn dierbaren rustig ingeslapen. Op 3 mei 

hebben zeer velen afscheid van Frans genomen en op 4 mei hebben we hem 

begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Frans was een man van weinig woorden en zoals op het bidprentje staat, 

“Stilzwiegen is ok mangs proaten”. Frans rust in vrede. 

Wij wensen de familie veel sterkte. 

Avondwake werkgroep  

 



 

Uitnodiging Themaviering 

Op zaterdag 27 juni 2026 bent u van harte welkom bij de themaviering. 

Thema: Luisteren in een wereld vol lawaai 

De viering begint om 19.30 uur. 

Voorganger tijdens deze avond is Ingrid Schraven. 

Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Tehoap. 

In een tijd waarin zoveel geluiden onze aandacht vragen,  

staan we stil bij de kracht van echt luisteren — naar elkaar, naar onszelf en 

naar God. 

Van harte welkom! 

Werkgroep Themaviering 



 



Nieuws uit de locatie. 

 

Tijdelijke huisvesting school. 

Vanaf 6 mei zitten de leerlingen en leerkrachten in hun units achter de kerk, 2 

units met ieder 2 lokalen en toiletten. 

De afspraak is met hun gemaakt dat ze incidenteel gebruik maken van het 

parochiecentrum. De geplande afspraken die zijn gemaakt en op de kalender 

staan gaan altijd voor. 

Wilt u gebruik maken van het parochiecentrum dat is het van belang dat u dit 

op tijd doorgeeft! 

 

Reservering graag zoveel mogelijk via 

secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl 

Bij reservering activiteit naam en telefoonnummer contactpersoon vermelden. 

S.v.p. begin- en eindtijdstip gebruik (wanneer iedereen is vertrokken)  

vermelden. 

 

 

Jaarvergadering 

9 april was de jaarvergadering van onze locatie bij ’t Sterrebos. 

De notulen van de vergadering zijn toegevoegd aan het Mariabeukske. 

Manon Thijs is gestopt met haar werkzaamheden als secretaris van de 

locatieraad. Tijdens de locatieraadsvergadering van 21 april hebben we 

Manon bedankt met een attentie voor haar inzet en betrokkenheid bij onze 

locatie. Manon was een accurate secretaris en ze stuurde notulen van onze 

vergaderingen snel naar ons toe.  Ze heeft een frisse kijk op verschillende 

zaken en was prettig om mee samen te werken.  

Christine Golbach neemt de taak van Manon over en hier zijn we heel erg blij 

mee. 

Christine is te bereiken via het mailadres: 

beuningen@lumenchristi.nl 

 

Wij als locatieraad proberen in iedere uitgave van het Mariabeukske 

informatie met u te delen over belangrijke zaken maar dat i.v.m. frequentie 

van het Mariabeukske dit niet altijd lukt. Het kan dus voorkomen zijn dat het 

nieuws u te laat bereikt. 

We hopen op uw begrip hiervoor. 

mailto:secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl
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Kort verslag jaarvergadering 2026 

 

De jaarvergadering is goed bezocht. 

De notulen van de jaarvergadering van 2025 zijn goedgekeurd. 

 

Punten van de rondvraag uit 2025 

•Kerk tv in het parochiecentrum is gerealiseerd. 

•Verbetering van de geluidsinstallatie is gerealiseerd. 

•Olie aan de sacristiedeur is uitgevoerd. 

 

Terugblik/mutaties afgelopen jaar 

•Renovatie parochiecentrum/ Kerkdiensten in parochiecentrum. 

•Calvarieberg en nieuw houten kruis. 

•Begin strooiveld en nieuwe heg. 

•De Paaskaars werd aan Liesbeth en Benny ten Dam uitgereikt. 

•Marjo Mollink is gestopt bij de schoonmaakploeg, Wilma Oortman, Petra 

Snoeijnk en Carla Keizer zijn er nieuw bijgekomen. 

•Manon Thijs stopt als notulist/secretaris en Christine Golbach volgt haar op. 

•De vormselgroep zoekt nieuwe leden. 

•Er is vraag naar meer lectoren/lectrices. 

 

Renovatie parochiecentrum 

De renovatie is binnen budget afgesloten. Nogmaals dank aan alle 

vrijwilligers die met het vele werk bij dit project geholpen hebben. 

 

Renovatie Calvarieberg  

De Calvarieberg is opgeruimd, heeft een nieuw houten kruis en nieuwe 

inrichting met aanplant gekregen. Het ziet er met grote dank aan de 

vrijwilligers van de kerkhofploeg weer prachtig uit. 

 

Financiën 

Het financieel verslag van 2025 werd gepresenteerd. Het jaar is met een 

positief resultaat afgesloten.  

De Aktie kerkbalans bracht in 2025 €15.964 op.   

 

Vrijwilligers 

We zijn trots op alle vrijwilligers! 

Als dank nodigen wij alle vrijwilligers uit voor het vrijwilligersfeest op 3 

juli. 

 



Activiteiten locatieraad 

De locatieraad was in 2025 onder andere bezig met en betrokken bij: 

Diverse vieringen, regelmatige vergaderingen onderling en met werkgroepen, 

Kennismaking nieuwe burgermeester, de boomplant challenge, de 

herfstwandeling en het kerstconcert, NL Doet en verbetering geluid/tv. 

 

Pastoraatsgroep          

De pastoraatsgroep onderhield ook in 2025 weer contacten met de school en 

de parochianen, verzorgde vieringen waaronder de viering bij de Mariakapel 

en de Oogstdankviering en verzorgde NL doet. Zij werkten nauw samen met 

het pastoresteam, het koor en de themavieringgroep.  

 

Strooiveld  

Het realiseren van het strooiveld is in volle gang. Er zijn al heel wat 

werkzaamheden uitgevoerd zodat het veld naast het kerkhof als strooiveld 

gebruikt kan worden. Het kerkhof-regelement wordt waar nodig aangepast. 

 

Pastorie 

Verhuur loopt nog tot 2028. Over het plan voor erna wordt al druk overlegd 

en zal in de loop van dit jaar concreter worden wat mogelijk is, waarbij de 

focus op de uitkomsten van de jaarvergadering van 2024 zal zijn. Namelijk 

huisvesting voor jongeren en/of ouderen uit Beuningen. 

 

Nieuwbouw school 

Voor de werkzaamheden omtrent de school zijn tijdelijke leslokalen nodig. 

Na zorgvuldig overleg is overeengekomen dat deze achter het 

parochiecentrum komen. De realisatie is in gang. De omwonenden zijn 

geïnformeerd. De kinderen zullen hier gepland op 6 mei starten. Na de 

tijdelijke huisvesting wordt alles weer netjes naar de oude staat teruggebracht 

incl nieuwe bomen. 

 

Rondvraag 

•Waarom is er geen vergoeding meer voor het onderhouden van de 

pastorietuin? 

- Er kan geen onderscheid meer gemaakt worden tussen vrijwilligers. Alle    

vrijwilligers krijgen als dank het vrijwilligersfeest aangeboden. 

•Status SWOT: pastoraal beleidsplan wordt nu gemaakt, dan besproken en zal 

dan aan de voorzitters van de locaties worden voorgesteld. 

 



 
 
CONTACTGEGEVENS 
GELOOFSGEMEENSCHAP OLV VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND BEUNINGEN 
 
Adres: Beuningerstraat 75, 7588 RG  Beuningen 
Bank:  NL47RABO0110701429 
 
Locatieraad 
Harrie en Astrid Rikkink,   Gerard ten Dam, penningmeester 
gedeeld voorzitterschap   Tel.: 0653392795 
Tel. Harrie: 0653969720   E-mail: ghjtendam@gmail.com 
Tel. Astrid: 0657998923 
E-mail: harrie.astrid@famrikkink.nl 
 
Christine Golbach, secretaris    Wim Hobbelink, lid 
Tel.: 0610012637          Tel.: 0541352533 
E-mail: beuningen@lumenchristi.nl   E-mail: whobbelink@hetnet.nl 
 
 
Locatiesecretariaat 
Geopend: elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur in het parochiecentrum.  
Tel.: 0541351339 
E-mail: secretariaat.beuningen@lumenchristi.nl Dit mailadres is ook voor het doorgeven van 
intenties en het reserveren van het parochiecentrum. 
 
Informatie over de sacramenten, ziekenbezoek pastores en ziekenzegening kunt u vinden op 
de website van Lumen Christi: www.lumenchristi.nl. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 
en 11.30 uur bellen met het secretariaat van Lumen Christi via: 0541353551.  
Bij overlijden graag zelf contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Die neemt dan 
contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator. 
 
Contactgegevens pastoraal team Lumen Christi  
Th.H.P. Munsterhuis, pastoor  J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 
Tel.: 0653163563    Tel.: 0657645245 
E-mail: t.munsterhuis@lumenchristi.nl  E-mail: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl 
 
Mevr. I.A.M. Schraven, pastoraal werker 
Tel.: 0622924657 
E-mail: i.schraven@lumenchristi.nl 
 
De pastores zijn, vrije dagen en vakanties uitgezonderd, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 
20.00 uur.  
Voor dringende pastorale hulp kunt u bellen met het nummer: 0657940901. Dit nummer is 
niet bestemd voor het melden van uitvaarten. 

 
Kopij  inleveren voor 25 juni 2026 
Email :                mariabeukske@lumenchristi.nl 
Redactieadres :  Trudy Oude Nijeweme, tel 0618511126.  
                           Marja Beld, tel. 0620528901. 
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